
Kinderbijbelclub “De verborgen Schat” – verslag clubmiddag    

      
 
Datum: 10 april 2019 
 
Naam kind ………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
De leertekst is:  Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat zoals Ik u gedaan heb, u ook doet (Johannes 
13 vers 15) 
 
Het verhaal ging deze middag over ‘Wil jij mijn voeten wassen?’ Jezus is met Zijn vrienden in een zaal. Ze 
gaan eten. Maar voor het eten wassen de mensen eerst hun voeten. Waar is de knecht die dat altijd doet? 
Hij is er niet. En niemand van de vrienden wil het doen. Dan pakt Jezus water en een doek. Hij gaat de 
voeten van Zijn vrienden wassen. Hij wil knecht zijn. Petrus schrikt ervan. ‘Ú mag mijn voeten niet wassen’, 
zegt hij. Maar Jezus antwoordt: ‘Als Ik jouw voeten niet was, hoor jij niet bij Mij.’ Dan wil Petrus wel 
helemáál gewassen worden, maar dat hoeft niet.  
Jezus geeft ons een voorbeeld: wij moeten klein en nederig zijn, niet groot en hoogmoedig. Wij moeten 
altijd anderen helpen. Ook als wij die ander niet aardig vinden. Dit verhaal staat in Johannes 13 vers 1 tot 
20. 
 
 
Nieuwe opdracht (inleveren 24 april): Van klein naar groot. Zet een cirkel om de tekening die op de plaats 
van het vraagteken hoort. 
 

 
 


